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Voorwoord 

 
 
Waarom dit boekwerkje met foto’s,  is een aardigheidje rond de tachtigste verjaardag 

van Jan Huis geboren op 2 februari 1927.  

Op zondag 4 februari 2007 gaf Jan zijn jaarlijkse, gewaardeerde verjaardagsetentje. 

Vooraf werd van elk gezin een foto met Opa gemaakt, maar ook met zijn zussen, 

zwagers en verdere familieleden en ook de genodigde buren kwamen met Jan op de 

kiek. 

Iedereen heeft een dergelijke foto toegestuurd gekregen. 

 

Voor een 80 jarige kan je dan alle afdruksels in een album plakken. Echter ik beschik 

over een rijke genealogische verzamelingen verhaaltjes, anekdotes en vertelsels van 

mijn voorouders en vooral ook van de familie Huis. Een lijvige verzameling van 

namen, geboortebewijzen, overlijdensbewijzen en huwelijksakten van voorouders, 

hun kinderen en waar ze woonden. Maar ook brieven die ze schreven en knipsels, 

oude documenten, traktaten, persoonsbewijzen vanuit de oorlog, rouwbrieven en 

oude vergeelde foto’s. 

Ik heb wel eens eerder gezegd dat het allemaal spullen van niks zijn, bric-à-brac, 

nutteloos geworden, maar in hun schamelheid ontroerend en voor mij goud waard. 

Ik bezit veel prachtige verhaaltjes, persoonlijke mededelingen en familievertelsels 

van hoe ze waren en wat ze deden. Zo ook van mijn vader en moeder. En vond het 

wel passend om alle kiekjes van 4 februari 2007 te bundelen in een boekwerkje met 

de beknopte levensbeschrijving van mijn vader, maar ook van mijn moeder omdat die 

zo onlosmakelijk een mensenlevenlang met hem verbonden is geweest. 
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Schrijfstijl 
 

Dit boek is in de vertellende trant geschreven en in de eenvoud van mijn 

grammaticale kennis. Het is verre van een literair hoogstandje, maar dat is ook niet 

de bedoeling.  

Ik schrijf in een wisselende stijl; soms benoem ik mijn ouders met ‘Jan’ en ‘Nees’, 

dan weer ‘mijn vader’ of ‘moeder’ of dan weer  ‘Opa’ en ‘Oma’, dat varieert per 

vertelsel. Maar steeds bedoel ik dan natuurlijk ook in één adem dezelfde vader en 

moeder van mijn broers en zussen en vertolk ik in dit verhaal wellicht ook hun gevoel.    
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Johannes Huis geboren 02-02-1927 te Maasdijk  
 
 
 
 
 

 
Geboorteakte Jan Huis om 5 uur ‘s morgens aan de Korte kruisweg 12 te Maasdijk 
Jan was toen al een vroege vogel en zou dat zijn leven lang blijven.  
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Jan werd op twee februari 1927 om 5 uur ‘smorgens geboren aan de Korte Kruisweg 

12 te Maasdijk. Jan was toen al een vroege vogel en zou dat zijn leven lang blijven.  

Aan de Korte Kruisweg was in die jaren weinig bebouwing. Komend vanaf de ‘Dijk’  

stond aan de rechterhand het huisje van Hannes Groenheide, bijgenaamd Hannes 

Poep. Het witte huisje staat er nu nog steeds. 

Links stond de slagerij van Frank Vellekoop. De latere slager Rombout was toen nog 

knecht bij Frank Vellekoop. Daarna links de woning van Huib van der Meer en nog 

een rijtje van vier huisjes. Een eind verderop stond rechts het huis van Maarten de 

Zeeuw en verder was er links en rechts alleen tuinland voordat je het dubbele 

woonhuis zag van Rienus Huis en Mensje van Nieuwkerk. De Korte Kruisweg was 

niet meer dan een smalle grintweg met greppels aan beide zijden. In die greppels 

tierden de brandnetels welig omdat er in de zomer geen water in stond. De grond 

was zand, schraal wit zand, de kinderen liepen in de zomer vaak op blote voeten. In 

dit dubbele woonhuis werd Jan geboren als vijfde kind. Er waren al drie meisjes en 

één jongen boven hem in het gezin Huis.  
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Ingang Korte Kruisweg omstreeks 1925. Het was niet meer als een smalle grintweg 
met greppels aan beide zijden waarin de brandnetels welig tierden.  
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Ingang Korte Kruisweg rond 1925 
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Ingang van de Korte Kruisweg medio 1965 
 
 
 
 

 

Aan de Korte Kruisweg is Jan geboren en er was in 1927 nog maar weinig 

bebouwing. Komende vanaf de Dijk stond aan je rechterhand het witte huisje van 

Hannes Groenheide. Na 55 jaar is dat beeld ook erg veranderd. Bestrating, auto’s, 

verkeersborden, televisieantennes op de daken van de huizen. 
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Jan staat met zijn hand in de mond. Links van hem drie zussen Janna, Tina, en Jô, 
zittend broer Rien. 
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De peen was net gebost. 
v.l.n.r. Jan Huis, Janna Huis, Arie Huis, Tina Huis en haar zusje Menks Huis, Henk 
Huis, Jó Huis, en Rien Huis met zijn ‘Teuriskat’ zoals hij hem altijd noemde. 
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In de Korte Kruisweg werd een rijtje huizen gebouwd. Nadat de bouwvakker naar 

huis waren gegaan is Jan in één van de huizen geklommen. Potten verf en kwasten 

stonden in de hoek van een vertrek. Hiermee heeft Jan de gehele keuken een goede 

beurt gegeven. De volgende dag heeft de dorpsdiender, politieagent de heer Kaat, 

een onderzoek ingesteld naar de dader(s). Op de scholen werd ieder kind 

ondervraagd. ’s Middags  bij de familie Huis aan tafel werd er nog over gesproken. 

Maar niemand is het toen te weten gekomen. Jan hield zijn kaken stevig op elkaar. 

 

De polder was rijk aan zand. Dit werd afgegraven en verkocht. Een grote partij 

rabarber knollen moest tijdelijk worden verzet omdat die plaats ook moest worden 

afgezand. De hele berg rabarberknollen heeft Jan met een spitschop in honderden 

stukjes gestoken. 

Het enige wat vader Rien zei, was: “Lammen  donder……..” 
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 Gezicht op Maasdijk omstreeks 1918 
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Schaatsen op de dijk 07-03-1942. 
Jan trok zijn schaatsen thuis aan en fietste met de ijzers onder naar de Dijk.  Het had 
zo geijzeld dat er op de Dijk kon worden geschaatst.  
Op de voorgrond Jan Huis op schaatsen.Rechts van Jan schaatst Maarten Vellekoop 
en links Arie Robbemond. 
De winter viel op 10-01-1942 in en duurde tien weken. 
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Jan Huis zijn eerste schooldag. 
v.l.n.r. Arie Huis, Rien Huis, Jan Huis en Henk Huis. 
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Vanzelfsprekend ging je lopen naar school. De grotere kinderen verwelkomden de 

nieuwelingen door met kippenvoer te strooien en ‘tuuk, tuuk, tuuk……’ te roepen. 

De nieuwe kinderen werden dan ook ‘kuiken’ genoemd. Jan kwam bij juffrouw 

Hopman in de klas. Juffrouw Hopman was net ook een nieuwe juffrouw en werd nog 

ingewerkt door juffrouw Resseeuw. 

 

Het was 1933. 

De nieuwe spelling was net op de scholen ingevoerd. CH was afgeschaft en ook zoo 

met twee o’ s werd nu met één o geschreven. Voortaan werd zo geschreven en 

visscher mocht gewoon visser zijn.  Schrijven met de lei en griffel was er nu ook niet 

meer bij. Op de scholen werd je nu toegelaten zonder pokkenbriefje. 

 

Jan had een uitstekend geheugen.  

Als in de tweede klas de meisjes handwerken kregen gingen de jongens naar 

meester Slot voor de lessen. Meester Slot  gaf dan les aan meerdere klassen. Zo ook 

ondertussen aardrijkskundeles aan de hoogste klas…………Witte Zee, Botnische 

Golf, Oostzee, Kattegat, Sont, Zwarte Zee, Kaspische Zee, Zee van 

Marmara………… 

Jan had aandachtig zitten luisteren. Een van de grote jongens wist de zeeën niet op 

te noemen. Meester Slot zei:”Eén van de tweede klas weet het wel……”  En Jan 

dreunde vlekkeloos de zeeën op. Later heeft meester Slot hem nog enige malen bij 

andere lessen gehaald, alsof hij hiermee de grotere klassen wilde stimuleren.  

Als ik nu in 2007 denk aan Jan Huis zijn belangstelling voor aardrijkskunde en 

geschiedenis en vooral zijn huidige parate kennis van aardrijkskunde en alles wat 

met geschiedenis te maken heeft, is het bijna zeker dat als hij in deze tijd was 

geboren het wellicht heel anders met hem was gelopen. Een titel in de geschiedenis 

of geschiedeniswetenschappen of geschiedkundige of historicus was zeker voor hem 

weggelegd.  

Meester Slot was een bijzondere leraar. Hij had een ongelukkige voet. Je kon het 

zien aan zijn schoen, die was naar zijn voet gemaakt.  

De jongens op school zeiden: ‘Hoempapoot’ tegen meester Slot.  

Als hij op het schoolplein liep en de kinderen waren aan het knikkeren trapte hij met 

zijn schoen de witte kleiknikkers kapot.  
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“Dat zijn geen knikkers” zei hij dan. Later gaf hij weer een paar centen om nieuwe 

knikkers te kopen. Toen meester Slot de school ging verlaten kwam meester van wijk 

uit Rotterdam. Meester van Wijk heeft het maar drie maanden uitgehouden. Hij 

hoosde direct met strafregels en hij zei: ”Ik zal jullie boerenpummels wel krijgen…..” 

Na enige tijd bleek het gewenste effect juist in het tegendeel te escaleren. De 

kinderen zetten de schoolbanken andersom en liepen onder de lessen zomaar de 

klas uit. De deur moest dan op slot. Zodra de deur weer van het slot ging liep ieder 

kind direct naar buiten. 

Na meester van Wijk kwam meester Koekendorp. Die was beter. Een kind had een 

keer een lekke band en kreeg van meester Koekendorp een duppie om de band te 

laten plakken bij fietsenmaker Kuiper. Dat ging als een lopend vuurtje en meester 

Koekendorp had het direct aan de Maasdijk ‘gemaakt’. 

 

In de polder was altijd wel wat te beleven. Aan de Maaskant werd veel gespeeld en 

kattenkwaad uitgehaald 

Op dertien jarige leeftijd kwam Jan van school. Het was april 1940 en een strenge 

winter was net voorbij. Vanaf de schoolbanken ging Jan bij zijn vader in de tuin 

werken. Geld om ‘door’ te leren was er niet en daar werd ook niet over 

geprakkiseerd. 

Werken!!  Hoe harder je kon werken, hoe beter. Je verhoogde daarmee je status-

quo. 

Op 9 mei 1940 werd al het rijenhout van de plattenramen tussen de peen vandaan 

gesjouwd. Netjes boven de ‘grep’ (greppel) werd een stapel battings en schroten 

opgestapeld. Daarna werd er prikkeldraad overheen gespannen, als 

voorzorgsmaatregel, zodat kinderen niet steeds op de stapel zouden gaan klimmen. 

’s Nachts om drie uur kwamen de eerste vliegtuigen over. Iedereen werd opgeschrikt 

door het geratel van vliegtuigen en het gedonder van afweergeschut. Zware 

transportvliegtuigen kwamen vanuit het oosten en wierpen achter het Staalduinse 

bos parachutisten en luchtlandingstroepen af.  

Om zes uur ‘s morgens melde de radio dat de oorlog was uitgebroken. 

De gehele buurt in de Korte Kruisweg stond later op de stapel rijenhout boven de 

grep in de richting van het Staalduinse bos te kijken omdat nog steeds vele 

parachutisten daar naar beneden kwamen. Jan en zijn broer Rien haalden hun 



 19 

vliegers uit de schuur en lieten deze op om de zeer laag vliegende vliegtuigen 

tegenaan te laten vliegen. 

Oom Arie van Nieuwkerk vond dit beslist niet goed en hij schreeuwde: “Haal in die 

teringdingen, daar krijg je mot mee……” 

Later gingen velen ‘vliegtuigen kijken in de Bonne’  Dat was levensgevaarlijk, maar 

de mensen beseften dat toen helemaal niet.  

Er waren er die zeiden: “ De Duitsers schieten niet op burgers……”  

Sommigen waren brutaal en namen zelfs een Duitse deken mee naar huis.  

Het gekregen bevel ‘VRIENDELIJK ZIJN TEGEN DE BEVOLKING’ werd door de 

Duitsers pünktlich uitgevoerd, maar ondertussen werden wel gewone burgers 

neergeknald. 

Op 1 maart 1941 werd het persoonsbewijs ingevoerd. 

 

Het taalgebruik aan de Maasdijk was grof en is dat altijd gebleven. 

“We liepe met onze blote pote ’somers. Twas allemaal mul zand in de polder, 

gloeiendig heet was dat an je pote. Saterdessmiddes mosten we de wurf 

anklauwe van me Moeder. Dan zee ik ‘je ken de strepies van vledeweek nog 

zien.’  ‘Niks mi neudig,………klauwe. 

Als kind blijven bepaalde herinneringen uit je jongste jeugd soms zeer bij. Zo 

herinnert Jan zich dat zijn vader thuis kwam en vertelde dat hij Janus Doorduin uit de 

grep had gehaald. “zo blauw als een lei, maar hij was al gesturreve. De beroerling 

werkte alleen maar op Goeie Vrijdag, as de hervormden zundag houwe….,” 

 

Jan is ook nog één dag koopman geweest. Hij ventte met heinpalen. Zijn vader had 

een partij palen gekocht voor de omheining van zijn eigen terrein, maar veel te veel 

voor eigen gebruik. Hij bond Jan een heinpaal aan de fiets en gaf hem de opdracht 

om de palen te gaan verkopen bij boeren en tuinders die een weiland hadden. Jan 

schaamde zich dood. Tot de Hoek (Hoek van Holland) trachtte Jan zijn waar aan de 

man te brengen. Echter zonder resultaat.  
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Jan Huis met zijn vriend Piet Zonneveld (bijgenaamd Piet Hots) 
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Bloemkool oogsten 1947. 
v.l.n.r. Maarten van Dijk (Tromp) Henk Huis en Jan Huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloemkool oogst voorjaar 1947 
v.l.n.r. Maarten van Dijk (bijgenaamd de Tromp)  Kees Bogerd, Jan Huis, Henk Huis. 
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Rondom Delft hadden de Duitsers alle landerijen onder water laten lopen met het 

doorsteken van de dijken. De boeren daar leenden hun vee uit op vele plaatsen. 

Rien Huis had ook een dergelijk ‘waterkoe’ om deze te verzorgen en als 

tegenprestatie had hij de melk. Na geruime tijd was het water weer verdwenen en 

waren de landerijen weer te gebruiken, of de boer had op de stal weer de 

gelegenheid om zijn vee te plaatsen. De ‘waterkoe’ moest weer terug naar boer Smit 

in Schipluiden. Jan en zijn broer Henk brachten de koe terug. Het vroor dat het 

kraakte en onderweg beukte Jan met zijn handen op zijn rug om zichzelf weer wat 

warm te slaan. Eén polsmof schoot van zijn hand. Met betraande ogen van de gure 

wind keek Jan rond waar zijn polsmof was gebleven. Broer Henk moest hartelijk 

lachen want Jan kon zijn polsmof niet terug vinden en hij werd nijdig om het ‘stomme 

gelach’ van Henk. Daarbij kwam de gedachte dat Henk de polsmof had opgepakt. 

Jan werd witheet, maar al gauw had hij in de gaten dat hij zelf op de polsmof stond te 

trappen. (Oom Henk vertelde dat verhaal graag als het over vroeger ging) 

Het was langzamerhand een kunst om brandstof te bemachtigen. In Poeldijk was nog 

een mogelijkheid, maar dan wel ruilen tegen een zak tarwe. De kolenboer de heer 

den Brabander ruilde één zak tarwe tegen een ton cokes en een ton antraciet.  

In de polder had een boer, Piet Sonneveld, ook iets gehoord  van deze 

transactiemogelijkheid en vroeg aan Jan hoe het precies zat. 

Jan zei: “een zak tarwe tegen een ton antraciet. Hij zei niets over de ton cokes. 

“Akkoord,” zei Piet Sonneveld.  

“Ja, “ zei Jan,  “maar voor Leen Groen (Leen Groenheide) moet je voor een dag 

brood zorgen.” 

De volgende dag om half zes werd bij boer Sonneveld  de zak tarwe opgehaald.  “En 

het brood voor Leen Groen……..?” Vroeg Jan.   

“O ja,  effe die koe uitmelken, dan zal ik het brood geven,” zei boer Sonneveld. 

Met de zak tarwe op de raamwagen liepen ze door de Korte Kruisweg naar de Dijk. 

Aan de andere kant van de Dijk, lag in de vliet de veilingschuit waarmee ze naar 

Poeldijk voeren. Halverwege werd hun verteld dat in de Lier razzia werd gehouden 

door de Duitsers en dat het beter was dat ze terug gingen. De zak tarwe werd bij 

kennissen verstopt en ze gingen terug naar huis.  

Leen Groenheide at zijn vier sneetjes brood voor schafttijd, toen ze nog maar net 

onderweg waren al op.  

Later is de tarwe opgehaald en bij boer Sonneveld teruggebracht. 



 24 

In 2002 zei Jan tegen zijn zoon Rienus: 

 “als ik er nu aan terug denk heb ik er spijt van, we hadden moeten zeggen 

tegen die boer dat de zak tarwe door de Duitsers in beslag was genomen, 

maar ja dan ben je weer veel te eerlijk, daar denk je pas later weer aan….” 
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Jan oproep voor de keuring van militaire dienst 
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Neeltje van der Knijff geboren 30-01-1927 te Maasdijk 
 
 
 
 
 

 
Geboorteakte Nees 
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De Oranjestraat aan de Maasdijk omstreeks de tijd dat Neeltje van der Knijff werd 
geboren. 
Komend vanaf de Dijk het eerste huis aan de linkerkant. De woning achter het witte 
wasgoed. 
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‘s avonds om 10 uur aan de Oranjestraat te Maasdijk. Gewicht 8 pond. 
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Neeltje noemt  zichzelf  ‘Nees’ en zal haar leven lang door iedereen Nees genoemd 

worden en met deze naam worden aangesproken. 

Op haar zevende jaar verhuizen haar ouders naar de Tuindersweg 15 Maasdijk.  

Opa Piet had een huis gekocht aan de Leeweg, nabij de Westerlee. Het ouderlijke 

huis komt vrij en Adam van der Knijff en Leentje betrekken de woning aan het eind 

van de laan in de polder; Tuindersweg 15. 

Op de lagere school kan Nees goed opschieten met meester van Arkel en meester 

de Boer. Elke dag liep je in die tijd op klompen en in de winter in een gebreide jurk en 

ook gebreide kousen. Zondags kreeg je wat nettere kleren aan en ging je lopen naar 

de Oranjesluis want daar werd de zondagschool gehouden. De zondagschool bij 

meester Karel de Vos, die zo prachtig kon vertellen. 

“In de zomer zijn we een keer met Karel de Vos en de zondagschoolklas naar 

Oostvoorne geweest. Dat was toen een prachtige dag. Bij Wim Voogt, de plaatselijke 

fietsenmaker, werd voor die gelegenheid een fiets gehuurd. Later heeft mijn vader 

die fiets gekocht voor twaalf en een halve gulden. Dat was heel wat in die tijd.” 

“Het vertier wat we hadden was niet zo veel. Ja, de Maaskant, daar speelden we 

veel. Aan de Maaskant daar kon je als kind erg veel tijd doorbrengen. Voor je de rails 

ging oversteken luisterde je met je oor op de rails of er ook een trein aankwam. 

Veelal zei je onder het eten dat je niet wist wat je de hele zondag moest doen. Mijn  

vader zei dan dat we maar moesten gaan lopen van de Oranjesluis naar de 

gereformeerde kerk en weer terug. Met andere woorden loop maar net zo lang tot de 

middag om is. Fietsen mocht je niet. Maar eens heb ik de fietssleutels uit mijn vader 

zijn broekzak gehaald en ben ik toch op de fiets weggegaan. Met mijn vriendinnen 

Cor van der Hoeven, Maartje Boogaart en Aad van Geest en Joop Hanemaaier had 

ik altijd veel plezier. 

Na schooltijd moest je in de tuin helpen. Wat er maar te doen was, het was 

aanpakken. Vooral in de tijd van druivenkrenten, dan moesten wij als kinderen de 

onderste leggers krenten. ’ s Morgens werd je om zes uur uit bed geroepen om de 

schoenen te poetsen en de zwarte kousen te wassen, donderdags moest je boven 

goed doen. Er was in die tijd geen stofzuiger, nee vegen met veger en blik en de 

matten naar beneden om uit te kloppen.” 
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Nees met haar broer Wim op de lagere school 
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Het begin van de ‘ Laan van Knijff ‘ de broodkar van bakker Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan de Oranjesluis stond de zondagschool. Daar ging je zondags heen, bij meester 
Karel de Vos die zo prachtig kon vertellen. 
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1934. 
 

Het was voor Nees toen een prettige periode. Thuis was de Roodvonk uitgebroken 

en al weken hing aan de boom een groot bord met daarop geschreven ROODVONK. 

Dat was in die tijd een ernstige ziekte. Alles moest ontsmet worden en kinderen die 

besmet waren mochten niet naar school. Erger nog, als de ziekte in een bepaald 

gezin heerste, mochten de niet (aangestoken) nog niet zieke kinderen niet meer op 

de scholen verschijnen. Neeltje mocht wel naar school omdat ze bij Oma van der 

Knijff logeerde aan de Leeweg. Dat vond ze heerlijk want met haar tante Neli, die 

slechts tien jaar ouder was, kon ze het goed vinden. Opoe maakte heerlijke jam van 

alles wat in de grote boomgaard en groentetuin groeide. Of het nou aardbeienjam 

was, rabarberjam, bessensap of appelmoes, overheerlijk was alles. Wekelijks kwam 

er een man bij Opoe met een bakfiets vol geladen met kruidenierswaren. Opoe kocht 

dan bakmeel, suiker, eieren en wat er verder nodig was. Op een heerlijke zomerdag, 

als de koopman met Opoe meeloopt naar de keuken om de net gekochte spullen op 

het aanrecht te helpen brengen en af te rekenen stoot de geit tegen de bakfiets met 

koopwaar. De bakfiets rijdt het naastgelegen greppeltje in met één wiel. Door de klap 

rolt alle koopwaar door elkaar en zijn vooral de eieren beschadigd. De koopman komt 

weer bij Opoe en vraagt om een schaaltje voor “de kneussies” (de beschadigde 

eieren)  Vanaf die dag hebben de giechelende meiden deze man Kneussie 

genoemd. 

Als iedereen van de roodvonk is hersteld kan Nees weer naar haar eigen huis. Van 

Opoe krijgt ze een etui met potloden, stuf (gum), liniaal en kleurpotloden als 

afscheidscadeautje omdat ze wekenlang daar had gelogeerd. 

‘ Maar Oma ik heb zo’n zere keel……’ 

‘Kom eens hier kind, laat mij je rug eens zien…’  

‘ Ja hoor,  …………roodvonk, als ik het niet dacht.’ 

Alles moest daarna worden ontsmet en het speelgoed werd verbrand, ook de nieuwe 

etui met de prachtige kleurpotloden. Tot groot verdriet van Nees. 

De Oranjepolder werd in die periode door werklieden uit Ter Heijde afgegraven.          

Dit zand werd weer gebruikt voor de aanleg van de rijksweg vanaf de Westerlee naar 

Maassluis. Ook rondom het huis aan de Tuindersweg 15 werd het zand afgegraven. 

Voor de jeugd een trekpleister voor vermaak, vooral tijdens de schaftijden werden 

grote verhalen verteld door de jeugd aan de werklieden . 
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schoolfoto 8e van rechts is Nees en 10e van rechts is Jan Huis 
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Een dag met meester van Arkel en de klas naar het strand bij Hoek van Holland. 
5e van rechts is Jan Huis en voor de meester staat Nees van der Knijff. 
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Wim en Nees zijn samen met de oude Ford door de deur van de schuur gereden. De 

autosleutels zaten nog in de Ford en Wim zou de auto ‘even starten’. Het Fordje 

stond nog in de versnelling en was niet meer te houden. Ook de schuurdeuren 

hielden de Ford niet tegen. 

 

Na de lagere school ging Nees naar de huishoudschool in Honselersdijk. Daar heeft 

ze anderhalf jaar opgezeten en was het vervolgonderwijs voor Nees afgelopen. Ze 

heeft nog wel enige tijd op de naaischool gezeten. Naaischool Figé te Maassluis. In 

die tijd fietste ze samen op met Sugienus Meesters en die wilde graag verkering met 

Nees hebben. Maar Nees wilde geen ‘Sluise Slak’ zoals de Maassluizers werden 

genoemd. 

Sugienus is omgekomen in de oorlog tijdens de bombardementen. 



 41 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Maasdijkse tieners in oorlogstijd omstreeks 1944 
2e van rechts Jan Huis en 4e van rechts Neeltje van der Knijff 
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Op de laan van de Knijff. Veel mensen liepen over deze laan om binnendoor naar de 
polder te kunnen lopen.  
v.l.n.r. Map van Dijk, Rien Zonneveld, Nees van der Knijff en Jan Huis. 
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Huwelijk van Johannes Huis en Neeltje van der Knijff 03-02-1945 
 
 
Ze trouwen op 03-02-1945 
 
Krijgen acht kinderen. 
 
 
Marinus  geboren 12-02-1945 te Maasdijk 
   getrouwd 15-09-1967 1e huwelijk met Meentje Kruize 

overleden 17-06-1997 te Winschoten 
   getrouwd 16-08-2002 2e huwelijk met Trijntje Dijk 
 
 
Adam   geboren 19-02-1948 te Maasdijk 
   getrouwd 10-05-1968 1e huwelijk met Anneke van de Woude 

gescheiden  1994 
getrouwd 31-08-1995 2e huwelijk met Anneke van de Woude 

 
 
Johannes  geboren 20-03-1950 te Maasdijk 
   getrouwd 31-03-1973 met Elizabeth Drenth 
 
 
Lijntje   geboren 25-06-1952 te Maasdijk 
   getrouwd 31-05-1974 met Hendrik A. Lieth 
 
 
Hendrik  geboren 30-05-1955 te Maasdijk 
   getrouwd 26-08-1986 met Joke Alders 
 
 
Mensje  geboren 31-10-1957 te Maasdijk 
   Getrouwd 09-07-2003 met Rieks Bouman 
 
 
Willem  geboren 07-09-1961 te Maasdijk 
   getrouwd 16-07-1982 1e huwelijk met Frida Koster 

gescheiden   1996 
getrouwd 23-10-2006 2e huwelijk met Jellie Wapstra  

 
 
Neeltje  geboren 16-03-1969 te Groningen 
   getrouwd 21-05-1992 met Tonnie Vleems 
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Rantsoenbonnen uit de oorlog 
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De hongerwinter was in volle gang. Het was een periode die duurde van september 

1944 tot april 1945. De Nederlandse regering had een algehele spoorwegstaking 

bevolen. De Duitse bezetting nam als represaille maatregel; Weigering van 

voedseltoevoer. Vele bewoners van grote steden zagen zich genoodzaakt diep in het 

land voedsel te gaan halen: ’De zogenaamde hongertochten.’  

Er was een akelig gebrek aan primaire levensbehoeften. Gewoon eten en drinken en 

kleding. Alles was op de bon. Het is moeilijk om in onze huidige overvloedige tijd 

hiervan een voorstelling te maken.  

Aan de Tuindersweg 15 Maasdijk werd de paardenstal verbouwd door timmerman 

Kalisfaart. Fop Kalisfaart timmerde en keurige woonkamer met een bedstede waar 

Jan en Nees gingen wonen.  Aannemer Lievaart metselde een schoorsteen. Hij 

beloofde aan Nees om een prachtige schoorsteenmantel te zullen metselen. Dat 

werd dan ook een prachtige, één met geglazuurde tegeltjes. Kalisfaart timmerde nog 

even een kinderbedje. En tussen het opboeren door maakte Kalisfaart ook nog even 

en standaard onder de keukenklok. Deze keukenklok had Jan gewonnen met 

klaverjassen bij Felix de Groot. Later is deze klok kapot gevallen op de keukenvloer. 

Tijdens een kinderruzie sloeg één met zijn broek naar de ander en bleef de bretels 

achter de klok haken. 

Opboeren deed de timmerman wel veel.  

Nees vroeg aan haar moeder  ‘wat loopt die Kalisfaart toch op te boeren?’ 

“Meid, die vent borst van de honger.”  

En dat was misschien ook wel zo, ze zaten immers midden in die hongerwinter. 

Bij Jaap van Dam op Maasland werd wat meubilair gekocht voor de inrichting van de 

woning. Een tafel, dressoir, vier stoelen, een kleed en een kachel. In deze armoedige 

en onzekere oorlogsperiode gingen ze op 7 september 1944 in ondertrouw en 

trouwden Jan en Nees op zaterdag 3 februari 1945. 

Het was stralend mooi weer toen de twee koetsen van de firma Klapwijk voorreden 

om het bruidspaar met hun ouders en getuigen naar het gemeentehuis in Naaldwijk 

te rijden. Het was een korte plechtigheid. Buiten straalde de zon toen ze terug reden 

naar de polder voor de zuurkoolprak. ‘s Middags werd de Poortenshaven 

gebombardeerd. ’s Avonds werd met een borreltje en een rood wijntje een feestelijk 

tintje aan deze huwelijksdag gegeven. Tegen Nees ‘de bruid’ werd gezegd: “Ga jij 

nou maar achter de tafel zitten…..”  

Na het weekend werd er gewoon weer gewerkt. Er moest brood op de plank komen. 
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Jan achter de Cliffort  freesmachine 
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Nees en Rienus 
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Jan Huis met zoon Rienus op de arm voor het huis aan de Tuinderweg. Achter de 
ramen met de strookjes gordijnen woonden Jan en Nees in de verbouwde 
paardenstal. Het was net na de oorlog en de middelen waren zeer schaars. 
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Na de oorlog werden ook aan de Maasdijk woningen gevorderd vanwege de 
woningnood welke door de bombardementen was ontstaan. Jan en Nees kregen 
gezinsuitbreiding waardoor de verbouwde paardenstal te klein werd. Bij Oom Arend 
van der Knijff en Neeltje Boers was de bovenwoning gevorderd en deze werd aan 
Jan en Nees toegewezen.  
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Vaak wandelde Nees met de kinderen naar Tuindersweg 15, naar haar ouderlijke 
woning in de Polder.. 
In de kinderwagen zit Adam Huis geboren 19-02-1948 
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Met de veilingschuit werd de groente naar de veiling gebracht. Jan vaarde met zijn 
schuit de dagoogst tot vooraan de Dijk. Hier werd alles overgeladen op de schuit van 
een bevrachter die voor meerdere tuinders de oogst van die dag onder de veilingklok 
doorvoer. 
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Jan en Nees woonden in de Verkadestraat op nummer 11a en later op nummer 22. 
Hoe vaak zijn ze de brug over gefietst of gelopen. 
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Deze foto is genomen in de woonkamer Verkadestraat 22 te Maasdijk 
v.l.n.r. Adam, Nees, Henk (baby)  Rienus, Jan, Lenie, Jan 
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Toen Jan en Nees 25 jaar waren getrouwd woonden ze in Groningen. 
Ter gelegenheid van die mijlpaal is een beknopte levensbeschrijving op 
rijm gemaakt. 
 

 

 

 

Beste ouders 

 

Vijfentwintig jaar is het al geleden 

Dat jullie in het huwelijk zijn getreden 

Het was geen grap toen jullie begonnen 

Er was alleen wat te krijgen tegen inlevering van bonnen 

Zonder elektriciteit, waterleiding en gas 

Willen we aannemen dat het toen geen vetpot was 

Al spoedig kondigde de eerste zich aan 

En kwamen jullie vast en zeker voor hetere vuren te staan 

Maar met extra bonnen, elektriciteit en een snik 

Waren jullie op dat moment de rijkste mensen van ‘de Dik’ 

 

In die dagen was het verrekte koud 

Maar bij ‘de knopendoos’ lag hout 

Waar je wel een jaar de kachel van kon laten branden 

Dus ging vader op zijn pittobanden 

Dan alleen de polder in om hout te stelen 

Maar wat was dat in het duister van de nacht 

De ‘moffen’ hadden hem opgewacht? 

“Halt, polizei….., wat machen sie daar?” 

Nu was hij toch zeker de sigaar 

Vlug liet hij zich op zijn buik vallen in het kreupel 

Een korte lach, gelukkig, het was maar Cor Beukel. 

 

Ze verliepen twee jaar in de polder 

En verhuisden jullie naar de bovenzolder 
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Naar Waldeck Pyrmontstraat nummer vijf 

Het huis van tante Jaan en ome Arend van der Knijff 

In die tijd, het ‘losse’ werk met Arend Broos 

Hetgeen je na ‘de Wippert’ verkoos 

Al schofte je met Arend Broos dan niet op gemak 

Toch stopte Nees wel eens een kakie en chocola in je stikkezak 

Ze vlogen de dagen voorbij 

Totdat Nees op een avond zei 

‘Jô, Jan wat moeten we met dat stuk garstig spek? 

Om op te eten daarin heb ik niet veel trek 

We zullen het stukkie voor stukkie in de kachel gooien 

Maar moeder die was ook een mooie 

Die deponeerde het hele stuk spek de kachel in 

Het potkacheltje siste en sudderde wat in het begin 

Totdat het heftiger begon te branden 

Vader depte met natte doeken de schoorsteenwanden 

Moeder liep wat schuchter heen en weer 

Na enige tijd was dit incidentje ook weer overwonnen 

En voordat ze zich weer goed bezonnen 

Zagen ze dat de kast naast de kachel wel tien centimeter was geweken 

Zodat de natte doeken geen overdaad zijn gebleken 

 

De hete zomer van 1947 was intussen voorbijgegaan 

Waarin al die tijd aan de spitschop was gestaan 

Met Maarten ‘Tromp’ bij Wim Doorduin 

Verdelfden jullie de halve tuin 

Waarbij twee maal daags vijf liter water werd gedronken 

En het laatste vet van je lijf was weggeslonken 

Toch zijn jullie en de tijd niet stil blijven staan 

In 1948 kondigde de tweede zich aan 

Maar vreugde en verdriet zullen altijd samen komen 

Want dat jaar werd er ook een broer weggenomen. 

Wim Doorduin, daar had je een goede baas aan 

Toen hij op het ziekbed kwam 



 59 

Moest je de hele zaak daar verder laten draaien 

Bloemkool hakken, meloenen poten en peen zaaien. 

Als dank daarvoor kreeg je als nieuwjaarsfooi 

Een hele mooie radio 

Vele gezellige avonden gingen er voor jullie open 

Zelf zou je zo’n radio toch niet kopen? 

Luisterend naar de Bonte dinsdagavondtrein 

Beleefden jullie geweldig veel gein 

Maar het radiootje was al wat ouder 

En het geluid werd af en toe wel benauwder 

Totdat het geluid op slot helemaal weggezonken was 

Dan kwam vader er aan te pas 

Gaf een paar tikkies op het oude ding 

Zodat het met het geluid weer wat beter ging 

Op zekere avond een voetbalwedstrijd 

En toen, in het heetst van de strijd 

Was het geluid ineens verdwenen 

Vader liep op vlugge benen 

Een tikkie, een klappie en een dreun met de vuist 

Sloeg hij het bakelieten radiootje in gruis 

Met velpon en een eindeloos geduld 

Werden de eerstvolgende avonden gevuld 

Jan Romers moest er de laatste hand aan leggen 

Voordat de radio weer wat kon zeggen. 

Intussen woonden jullie in de Verkadestraat 

En je kan begrijpen hoe dat gaat 

Een groter huis om in te wonen 

Dan kon er ook gezinsuitbreiding komen 

In die tijd werd er veel gesjouwd 

Met Wim Nol een serretje gebouwd 

Alles werd gedaan om een extraatje te krijgen 

Vele avonden zat vader een peur te rijgen 

Om dan ’s avonds langs te Waterweg te zwalken 

En aldaar een paar palinkjes te verschalken 
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Het was toen geen rijke periode dat verklaart de volgende episode 

Moeder,  die net op de WC had gezeten 

Begon plotsklaps van ellende te zweten 

Haar portemonnee was in het toilet terechtgekomen 

Dat was niet zo mooi, potdôme. 

’s Avonds kwam vader thuis 

Moeder dirigeert hem meteen naar het achterhuis 

de mouw werd omhoog gestroopt 

Er werd gegraaid en vurig gehoopt 

Het was wel even stil 

Pa,  liggend met het hoofd op de bril 

Had ineens wat hards gevoeld 

Ja hoor, de portemonnee werd afgespoeld 

Na dit karwei was de buit toch weer binnen 

Met éénguldenvijftig kon je toen nog heel wat beginnen 

Enkele jaren Verkadestraat zijn voorbijgegaan 

Siem Scheffers, Geert van der Ende, Proeftuin en Brinkman zijn afgedaan 

Bij Jan van Galen als baasknecht 

Kwam het ideaal, eigen baas zijn, beter tot zijn recht 

Om nog eens helemaal voor je ‘eigen’ komen te staan 

 Moest er nog heel wat water door de Waterweg gaan 

Bij Jan van Galen was het niet een gemakkelijke maar leerzame tijd 

In die dagen werden jullie met een dochter verblijd 

Drie zonen en één dochter telden nu het gezin 

Waarvan er al één naar de kleuter-  en één naar de grote school ging 

We gingen wonen van voor-  ,naar achteraan de straat 

Want je weet wel hoe dat gaat 

Om fietsen, kolen en alles door het huis heen te slepen 

Daarop had vader het niet langer begrepen 

Dus gingen we helemaal achterin de Verkadestraat wonen 

Dan kon vader ook vlugger op de tuin komen 

Eerst werden de bomen op het erf uitgeroeid 

En de slootkant met bielsen beschoeid 

Een mooie stoep om gemakkelijk water te scheppen kwam eraan 
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De blikken schuur waarin alle droog kwam te staan 

Piet Koorneef moest nu maar een serre bouwen 

Ook werd een hok gebouwd om kippen in te houwen 

Veel was er te doen bij Jan van Galen 

Je moest met de schuit de groente brengen  

voor aan de dijk en het lege fust weer halen 

Op zekere morgen voer je met de schuit 

Plotseling schoot de vaarboom uit 

En dook je voorover in de vliet 

Vrouwen staan op de kant te kwebbelen, maar geen één die het ziet 

Wadend door het water 

Sta je toch even later 

Weer op de schuit en boomt verder met de vracht 

Want aan de dijk staat Piet van Meerte, die op je wacht 

Jullie konden het geweldig goed met elkaar vinden 

Als er wel eens wat was, mocht dat de liefde niet hinderen 

Moeder was altijd goed voor haar man 

Want er bleef altijd een stukkie vlees in de pan 

Dat werd dan bewaard als hartige hap 

Op een dag had moeder voor de grap 

Ook iets lekkers in haar hand genomen 

Pa, was net voor de koffie uit de tuin gekomen 

‘ Mond open en ogen dicht’ 

Pa al menigmaal voor dit gezegde gezwicht 

deed ook nu weer zijn mond wijd open 

hij proefde wat, maar spuugde direct weer in de gootsteen 

ze had hem een krootje gegeven, die dondersteen 

intussen was de tijd aangebroken 

dat er over volledige zelfstandigheid werd gesproken 

bij Jan van Galen was het ook niet om naar huis te schrijven 

dus waarom zou je er dan nog langer blijven 

als spruitenboer bij Kees de Jong 

nam je de sprong 

en het was bij Leen Son 
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waar je met 500 ramen platglas begon 

het jaar daarop 5000 ramen erbij 

totdat Leen Sonneveld zei: 

‘een warenhuis, een boomgaard, een huis en een schuur’ 

dat was toch wel een heel mooi uur. 

Na twaalf jaar ‘ouwe straat’ gingen we in de Polder wonen 

een huis met een tuin omringt met fruitbomen 

dat was toch wel voor ons allemaal  

een groot verwezenlijkt ideaal. 

Maar een Huis is een Huis die zich niet laat regeren 

Door geen boer door geen mens laat uitproberen 

En als hij éénmaal heeft gezegd 

Dat het bijltje erbij neer wordt gelegd 

Hoeft niemand meer te komen praten 

Omdat zulks niet zal baten 

In ons gezin was de oudste 18 jaar geworden 

En de jongste een jaar daarvoor geboren 

Vader, moeder, twee dochters en vijf zonen 

gingen in Groningen wonen 

Een leven van herinneringen werd achtergelaten 

Maar alles wat we op dat moment bezaten 

Werd bij Piet van Daan in de auto geladen 

Het was 16 oktober 1963 toen wij het Groningerland betraden 

In de grote boerderij op Westend zeven 

Gingen we de eerste Groninger winter beleven 

De kas met sla geplant hielden we met Propjets vorstvrij 

Met een extra plastic dak en wat Ploffers erbij 

Werd het sommige nachten maar nauwelijks gered 

En ’s morgens ging je al vroeg van bed 

Om te kijken of alles goed was verlopen 

Het beste was een volgend jaar een Kusterkachel te kopen 

Nog een jaar later een grotere kas. 

Volledige verwarming met een ketel, dat was het pas 

Ook kwam een mooi huis op de tuin 
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Dit alles bezorgden je een grotere kruin 

Maar dat kruintje zou nog groter worden 

Want er werd niet veel gewonnen maar veel verloren 

Doordat je bijna een jaar uit de roulatie was geweest 

Dan besef je het meest 

Dat een gezin zonder commandant niet gemakkelijk kan draaien 

Hij is degene die de moeilijkheden voor je weg moet maaien 

In zo’n tijd kan je vrouw een groot gedeelte overnemen 

Maar die heeft ook maar twee handen en twee benen 

Welke al goed vol zijn bij zo’n groot gezin 

Want er waren ook twee kostgangers bij ons in 

Zij moesten de verwarmingsinstallatie op de kwekerij aanleggen 

En dan kan je voor kost en inwoning moeilijk ‘nee’ zeggen 

Na een jaar zeer veel visite te hebben ontvangen 

Kan je naar wat rustiger dagen verlangen 

Maar in het leven kom je er niet met rusten 

Als een waterval komen de lasten en lusten 

Mooie uren en minder mooie dagen 

Kinderen die met hun problemen komen aandragen 

Die ook aan hun toekomst beginnen te bouwen 

En toch wil je ze misschien nog wat bij je houwen 

Maar je zal ze geleidelijk af moeten staan 

En zullen hun eigen weg gaan 

Zoals jullie vijfentwintig jaar geleden 

Zetten zij nu hun eerste schreden 

In 1969, het was in mei 

Kreeg je er de eerste kleinzoon bij 

In juli van hetzelfde jaar  

waren het er al een paar 

1969 bracht nog meer jong leven aan 

een dochter kwam er bij in jullie bestaan 

Ook werd er dat jaar een kleindochter gebracht 

zo groeit een gezin uit tot een geslacht 

na jaren van nemen en geven 
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mogen jullie nu dan het vijfentwintig jarige jubileum beleven. 

We mogen terug kijken op voorspoed en geluk 

al was het wel eens taai en had je het soms druk, 

gezondheid en liefde, dat was er steeds wel 

laten we bidden en hopen, al gaan de jaren ook snel,  

dat God jullie in het verdere leven 

dezelfde gezondheid en liefde zal geven.      

 

Rienus           
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Enkele dagen voordat Jan en Nees met hun hele gezin naar Groningen gingen 
verhuizen. 
De foto is genomen Lange Kruisweg 56 Maasdijk 
v.l.n.r. staan; Herman van der Ende, Adam Huis, Rienus Huis Lenie Huis, Henk Huis, 
Menks Huis, Jan Huis, Nees Huis van der Knijff 
v.l.n.r. zittend; Wim Huis en Jan Huis. 
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Verhuizen naar Groningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan en Nees bouwen een huis op de tuin de Akkers 3 Zuidbroek 
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De nieuwe woning op de Akkers 3 Zuidbroek in aanbouw.  
De schoorsteen van de Motké fabriek rookte toen nog. 
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Centrale verwarming in de kassen. 
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‘Carpe Diem’ Pluk de dag op de Akkers 3 te Zuidbroek. Er werd hard gewerkt op de 
kwekerij. Maar waar niet in die tijd.   
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platglas op de tuin de Akkers 3 Zuidbroek met de nieuwe kas in aanbouw 
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bonen onder het platglas sproeien. Ook Jan Huis heeft vaak met de slang staan 
sproeien. 
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Aanneem overeenkomst van de te bouwen kas op de Akkers 3 Zuidbroek 
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25 jaar getrouwd 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan en Nees vijfentwintig jaar getrouwd 
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sla schrepelen en even een zwaar shagje roken bij de Kuster kachel. 
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1970 
 

De economische situatie in de tuinbouw en feitelijk in de gehele agrarische sector 

verslechterd. Vele tuinders zijn door tegenspoed genoopt te stoppen. In 1963 koste 

een ton zware stookolie fl. 60,-. Na vijf jaren, in 1968, was dit  fl. 110,- per ton 

geworden. Het aardgas, daar zitten we bovenop in Groningen, koste toen vier cent 

per kubieke meter. Dit vraagt omschakeling, investering, investering en nog eens 

investering. In ijltempo komt de oprukkende automatisering, een automatiserings- 

wedloop die in 1970 begint maar pas in de tachtiger jaren stormachtig zal losbreken. 

In 1971 stopt Jan Huis met zijn bedrijf.  

Het ‘Carpe Diem’ wordt van de muur geschroefd en dan vertrekt hij met vrouw en 

kinderen naar Parkstraat 25  Noordbroek.  

Bijna meteen kan hij kiezen uit twee voor hem geschikte banen. Als bedrijfsleider van 

een sociale werkgemeenschap in Noordbroek en Zuidbroek vindt hij weer snel zijn 

draai. Actief in het verenigingsleven, bestuurlijke functies en als voorzitter bij ZNC de 

plaatselijke voetbalclub. Op de jongste dochter na zijn alle kinderen de deur uit. 

Getrouwd of op zichzelf gaan wonen. Nees werkt als parttimer in een bejaardenhuis 

‘Avondzon’. Een werkzaam leven moet langzaam afgebouwd worden. De vertraging 

moet langzaam komen. “Ineens stoppen met alle activiteit kan nooit goed zijn,’ zal 

Nees wel denken. Ook blijft Jan zich bezighouden met zijn hobby, oftewel zijn oude 

beroep als groentetuinder. Achter het Torentje van Noordbroek huurt hij van de 

gemeente vier are grond. Hierop wordt een druivenkas gebouwd van vier kappen. 

Veel koemest wordt in de tuin gereden en na enige jaren is het een paradijselijk 

stukje tuin. ‘s Morgens om half vijf is hij vaak al bezig met de druiven, tomaten, 

komkommers, asperges, sla, paprika en peen. Elk te bedenken soort groenten wordt 

verbouwd. 

Vele mensen uit Noordbroek hebben dan ook al eens een kijkje genomen in zijn tuin 

en hebben daarna ook een maal groente meegekregen. 

Het vroeg opstaan was bijna een status geworden en vaak werd er door Jan 

opgeschept dat hij al zo vroeg uit de veren was geweest. Na afloop van een voetbal 

vergadering zal dat ook eens zo zijn geweest. Een van de leden, Arne Tjepkema, 

had gezegd dat hij wel even naar de tuin  kwam de volgende morgen. Nou ja, de 

volgende morgen…………, toen dit werd besproken was het inmiddels half twee in 

de nacht. 
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De volgende dag was Jan natuurlijk niet zo vroeg op de tuin geweest als was 

afgesproken en vond hij het volgende vlugschriftje van Arne Tjepkema…… 

GOEDEMORGEN  EREPRESUS 

WAT IS DIT NU?  DE DAG IS AL RUIMSCHOOTS 

BEGONNEN EN JE VERSLAAPT JE KOSTBARE TIJD. FOEI ! 

DE TUIN STAAT ER OVERGENS SCHITTEREND BIJ 

ZODRA IK JE WEER SPREEK ZAL IK JE NOG WAT TIPS GEVEN 

JAMMER DAT IK NU NOG NIETS VAN DRUIVENTEELT AFWEET 

uw  B.B. 

 
 
 
 

 
Jan aan het druivenkrenten 
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Ineens zie je dat je vader en moeder ouder worden. 

Het valt zomaar op als je vrijdags komt binnenstappen en op een hoge stoel gaat 

zitten bij de eettafel.  Je hebt er eigenlijk nog nooit zo op gelet, maar dan zit je daar 

en je kijkt hoe ze de kousen stopt met de bril op het puntje van haar neus. En vader 

leest de bladzijde van zijn boek uit, heel op gemak in zijn gemakkelijke stoel met zijn 

benen op een andere stoel. 

De klok tikt gemoedelijk en in de keuken hangt de geur van sudderend soepvlees. 

Vast voor tomatensoep, want dat is één van mijn moeders specialiteiten. 

Ondanks dat ze heel jong zijn getrouwd, hebben ze toch dezelfde gemoedelijke 

uitstraling gekregen zoals ieder echtpaar die heeft als ze meer als veertig jaar zijn 

getrouwd.  Hun vroegere drift is geleidelijkaan in een bijna gezapigheid overgegaan. 

In een flits zie ik flarden van hun leven in mijn gedachten voorbijgaan. 

Hij ontvocht zich uit de ‘arbeidersstatus’ en werd zelfstandig ondernemer. ‘Beter 

kleine baas dan grote knecht’ daarmee was hij opgevoed. Maar dat mislukte weer 

hier in Groningen. 

Hij heeft het nooit kunnen verwerken. Nooit ! 

We spraken er wel eens over, ook over vele andere actuele en minder actuele 

onderwerpen. We verschilden wel vaak van mening. Meestal ontwikkelde een 

dergelijk gesprek in een discussie.  

Als je zelf ouder wordt zie je gelukkig steeds méér de goede kwaliteit van je ouders in 

de verschillende facetten. Van hun ‘zogenaamde’ tekortkomingen zie je dan ook dat 

daar een heilzame werking vanuit is gegaan. Een gezin van acht kinderen opvoeden 

en grootbrengen zou in deze huidige tijd door maar weinigen tot hetzelfde succes 

worden gebracht. Mijn beroep stelde mij in staat om bij vele gezinnen in huis te 

komen. Van veel gezinnen kende ik de financiële situatie maar ook vaak de 

familieomstandigheden. Veelal hoorde ik mensen vertellen dat ze al jaren niet bij hun 

ouders komen, of ook met broers en zusters overhoop liggen. Er werd dan vaak 

onzinnig over gedelibereerd. Zo wie zo is ruziemaken in je familie een stukje bewuste 

of onbewuste verdrietigheid van het leven.   

Wij, als kinderen, kunnen terug kijken op vele gezellige uurtjes binnen ons gezin, 

waarin we zaten te kaarten, of domino, want daarin was vader Jan een kei.  

Of zomaar de eindeloze gezellige praterijtjes en lachen om aardigheidjes die in ons 

gezin waren voorgevallen. Dan werd er verteld dat ze pas dertien waren toen de 

oorlog uitbrak. In die tijd ging Nees naar de huishoudschool in Honselersdijk en naar 
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de naaischool van Figé op Maassluis. Dat ze fietste met Sugienus Meesters. Die 

wilde verkering, maar Nees zei ‘ik neem geen Sluise Slak’.  

Sugienus is tijdens een Duits bombardement op Maassluis omgekomen.  

Ook de periode dat ze trouwden. Nees was op dinsdag 30 januari 1945 net achttien 

jaar geworden. Er lag toen wel veertig centimeter sneeuw. Opa Rien Huis kwam 

feliciteren en liep met de fiets aan de hand omdat hij, vanwege de vele sneeuw niet 

kon fietsen. 

“Gefeliciteerd en hoe gaat het met jou?”  zei Opa Rien Huis.  

Nees zei van “Goed”.    

“zaterdag trouwen” zei Opa Rien Huis.  

En vier dagen later lag er niks geen sneeuw meer en was het stralend weer. De zon 

scheen prachtig toen Jan en Nees met twee paarden voor de koets naar het 

gemeentehuis reden 

Bij de ambtenaar ging Jan zijn teveel betaalde tientje ophalen na de 

trouwplechtigheid. En wij maar lachen om die heerlijke verhalen. 

Na de plechtigheid op het gemeentehuis hebben ze zuurkool met een stukje spek 

gegeten. Dat was al heel wat in die hongerwinter.  

Het waren altijd mooie verhalen en ze genoten als ze vertelden. Moeder Nees lachte 

er zo heimelijk en bijna ondeugend bij als ze vertelden. En Jan vulde aan en 

verbeterde dan ook wat.  

Ze hebben veel prachtige herinneringen aan hun  jeugd en aan veel wat ze gedaan 

hebben in hun leven. Maar wij hebben veel goede herinneringen aan Jan en Nees 

als vader en moeder. Aan hun zorg en toewijding aan dat grote gezin met acht 

kinderen. De gezelligheid die ze uitstraalde. De verhuizing van de Verkadestraat 

naar de Polder en daarna naar Groningen.    

Toen ze zo ziek was zei ze tegen me: ‘Je vader en ik zijn achtenvijftig jaar getrouwd 

en we hebben alles samen gedaan. We zijn samen op dezelfde dag gedoopt en we 

gingen samen op school en we hebben een prachtig gezin gekregen……’  

‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd’ was Nees haar lijfspreuk.  

Ze straalden als er werd verteld over de tuin aan de Lange Kruisweg 56 te Maasdijk. 

Waar ze zo veel hebben gelachen.  “Met die jongens”  en dan werd bedoeld Cor van 

de Meiden en Maarten Voogd  (bijgenaamd Gandie). Die ‘jongens’ waren volwassen 

en getrouwde mannen. Die zaten in het voorjaar bij ons in het aangenomen peen te 

bossen. Maar ook Henk Vellekoop en Teun Berends kregen dan koffie van Nees. 
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Niks was Nees en Jan te veel. Ook niet toen Nees in verwachting was van Wim en 

van juni tot september “onder de brand zat” zoals vader Jan het noemde. Maar dat 

was dan gordelroos waardoor Nees bijna niet kon lopen omdat haar velletje zo dun 

was dat het bloed ervoor stond. En als ze dat dan vertelde zei Nees altijd. “Het was 

hard maar we zijn er doorgekomen en we hebben altijd veel schik gehad”. 

Ze verzwakte in het jaar 2000, tijdens de maanden van een Gemokuur. Maar als 

haar kinderen kwamen was ze zo gelukkig dat je gemoed wel eens vol schoot. Nees 

verbeet zich in haar situatie. Over haar ernstige ziekte mochten we niet meer praten. 

Ze wilde er niets meer van horen. We haalden in die tijd veel, heel veel herinneringen 

op over vroeger. Prachtige verhalen over de velen mensen, belangstellenden en 

nieuwsgierigen uit het Westen, die op visite kwamen op ons nieuwe adres in 

Groningen. Het eerste jaar dat ze in Groningen woonden, in 1964, kwamen ruim 

tweehonderd personen bij hun op visite, en één keer zelfs zeventien in één week. 

Allemaal mee-eten natuurlijk,  en ook de meeste bleven slapen. Een hotel nemen in 

die tijd? Daar dacht je niet eens over. We lachten veel en soms ook pinkte Nees en 

Jan een traantje weg bij die vertelsels. Als Lenie dan zei: Moe als ik gehakt klaar 

maak denk ik nog wel eens aan vroeger met al die visite, toen maakte ik ook gehakt 

klaar en zei je; Doe maar een héél pak beschuit in het gehakt. Ja het was toen een 

zuinige tijd. Zeventien personen in een week op visite en ook blijven slapen en dan 

dat grote gezin met acht kinderen.  

Maar Jan en Nees leefden evengoed blij mee met de opgeknapte kamer van Menks 

en Rieks en ook gingen ze kijken naar de vernieuwde kamer van Lenie en Henk. Dan 

waren ze trots op de nieuwe meubeltjes van hun kinderen.  

Ze leefden mee met hùn geluk.  Zo denken wij aan de gezellige borreluurtjes, waarna 

moeder vaak vroeg of we blijven mee-eten. Alleen al om die heerlijke soep bleven 

we, en ook nog vaak tot lang na de middag plakken. Zo herinner ik mijn vader en 

moeder en ik denk dat dit ook zo het geval is bij de meeste van mijn broers en 

zussen. 
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Jan en Nees 40 jaar getrouwd. 

Achterste rij v.l.n.r.Rienus Huis, Meentje Huis-Kruize, Lies Huis-Drenth, Wim Huis, 
Lenie Lieth-Huis, Henk Lieth, Nelie Huis, Jan Huis, Nees Huis van der Knijff, Gea 
Huis, Menks Huis, Jan Huis, Henk Huis, John Huis, Patricia Huis, Frida Huis, Koster, 
Adam Huis, Anneke Huis van der Woude, Johan Huis, Titia Huis. 
4 kinderen links op de voorgrond, Elisabeth Huis, Erik Lieth, Ellen Lieth, Petra Huis.  
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40 jaar getrouwd 
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Jan en Nees verhuisden naar de Westersingel 104 Noordbroek. Ook hier bleef de 
gezelligheid en kwam je graag even aan voor een ‘bakkie’ (koffie)  



 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 97 

M’n moeder was een vrouw die op gezette tijden er veel voor over had om haar 

kinderen en kleinkinderen bij elkaar te hebben.  Dat lukte haar ook vaak met een 

etentje. Want lekker eten en zien dat er gezamenlijk lekker werd gegeten, ja dat 

was haar genot. 

Mijn moeder was iemand die het als een levenstaak zag om de boel bij elkaar te 

houden. Opoe Huis zei een keer: Neessie zorgt wel dat ze haar zaakje bij elkaar 

houdt….. Dat stelde ook bepaalde eisen aan haarzelf, zoals diplomatie en 

beschikbaarheid.  Ik beschouw dat ook als één van haar optimistische 

karaktertrekken. Voor haar was het zo dat het in dit leven niet gaat om de 

problemen die je tegenkomt, maar om de oplossingen die je weet te hanteren. Ze 

had daarom een natuurlijke afkeer van medelijden. Of beter gezegd zelf-

medelijden. Ik heb dat vrijwel nooit bij haar gezien.  Zelfs niet toen ze in de laatste 

jaren van haar leven zwaar getroffen werd door darmkanker. Klagen over de 

symptomen en de ongemakken die dat opleverde, daar deed ze niet aan. Toen 

zwager Henk Lieth er wat indringender met haar erover sprak zei ze er niet over 

te willen praten. Ze had een automatische neiging om te kijken naar wat goed 

was en niet wat er niet goed was. Nee dan keek ze liever naar een mogelijkheid 

om goed te maken wat niet lekker ging. Nu zou je kunnen zeggen dat ze te 

optimistisch was. Te optimistische mensen zou je niet realistisch kunnen noemen.  

Ja een dominee die bij haar op bezoek kwam zei ook een keer dat ze haar kop 

niet in het zand mocht steken. Nou die dominee, mevrouw van Dijken, want zo 

heette ze, hoefde dus nooit weer op visite te komen.  En ze had gelijk want 

moeder Nees zei altijd: “we hebben veel Ups en Downs gehad in ons leven, maar 

het waren meer Ups als Downs. 

”Ik weet zeker dat, als je dat kunt zeggen dat je dan een optimist bent. Kun je 

optimisme leren vraag ik mij wel eens af. En ik denk dat dat zo is; Optimisme kun 

je aanleren!!  Je kunt aan twee kanten van de straat lopen aan de schaduwkant 

en aan de zonkant. Aan welke kant loop je het liefst?  Ik weet wel dat mijn moeder 

vaak in de zon heeft gezeten. Lekker op een bankje achter het huis met een 

krantje of een borduurseltje. Ik heb nog en oude foto waar ze op een groentekist 

zit te breien voor het huis op de Akkers 3 in Zuidbroek, in de zon. 
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Ik wil het verhaal niet langer maken. Dat moet ook niet als je de leesbaarheid 

enigszins wilt behouden.  

Maar in 80 jaar heb je toch een stukje historie geschreven. Dan is het plezierig als op 

je 80e verjaardag je gezin bij elkaar is.  Dat lukt gemakkelijk met een etentje. Want 

lekker eten en zien dat er gezamenlijk lekker wordt gegeten, ja dat is ook het genot 

van vader Jan. 

 

 

 

Maar voordat we gingen eten werd ieder gezin even op de kiek gezet.
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In 80 jaar heb je toch een stukje historie geschreven. 
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Trijnie Huis-Dijk, Jan Huis en Rienus Huis. 
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Adam Huis, Jan Huis en Anneke Huis-van der Woude 
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Lies Huis Drenth, Jan Huis sr. en Jan Huis jr. 
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Henk Lieth, Jan Huis en Lenie Lieth-Huis. 
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Rieks Bouman, Jan Huis en Menks Bouman-Huis. 
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Wim Huis, Jan Huis en Jellie Huis-Wapstra 
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Tonny Vleems, Fiona Vleems, Jan Huis, Nelie Vleems-Huis en Nancy Vleems. 
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Alex Huis, Myrna Huis, Yvonne Huis-Bodewes,  Jan Huis, John Huis en Martijn Huis.
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       Exloo, 10 maart 2007 
 

 
 
 

Aan Opa Huis, 
 

 
We keken naar de foto van de “Huizen” en ik dacht daarbij direct aan de 
opstelling, in combinatie met onze namen. Jan (Johannes) met zijn 80 jaar, 

Rinus (Marinus) is 62, John (Johannes) al weer 38 en Martijn (Marinus) als 
jongste, wordt straks zelfs 14 jaar. Vier generaties in een periode van 66 jaar 

betekent in mijn visie een krachtige basis voor de komende tijd, maar daarover 
straks meer. 
 

Allereerst is het wel aardig te vermelden dat wij in Exloo de eerste generatie 
vormen met een Johannes Huis in een geheel andere beroepsgroep. Zoals er 

tientallen jaren door jullie is “gekweekt”, zijn we nu als “Makelaar Huis” al weer 
33 jaar actief. Op het moment dat ik de foto van ons samen zag, kon ik het niet 

laten te fantaseren over de komende jaren. Martijn heeft na twee brugjaren, 
deze week een stellig advies gekregen om naar de Havo te gaan, Alex kreeg de 
uitslag van zijn CITO toets en daaruit kwam hetzelfde advies. Uiteraard hopen 

we dat Myrna zich net zo goed ontwikkeld. Ik kon mij vervolgens niet aan de 
indruk onttrekken dat er ergens een genetische “klik” ligt. Ondernemend, 

hardwerkend en scherp op de dag van morgen, is een vaardigheid die je zeker 
van huis uit meekrijgt. 
 

Ik begin stiekem te tellen en bedenk dat ik de foto over een jaar of tien graag 
nog eens wil laten maken. Ik hoop dat we dan met zijn vijven zijn en naar 

aanleiding van die basis die ik net noemde, doe ik dan ook een dringend verzoek 
op je…………………………… 
 

 
Opa, zoals je hebt gezien, zijn we in Exloo met ons gezin in gezonde en 

gelukkige omstandigheden. We hopen van hieruit dat je veel plezier beleeft aan 
alle foto’s en verhalen en zien je graag binnenkort weer. 
 

 
 

We wensen je alle gezondheid en welzijn. 
 
 

John, Yvonne, Martijn, Alex en Myrna Huis 
 

Boermarkeweg 20 
7875 BP EXLOO 
Tel: 0591-549392 
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Marco de Vries, Martin de Boer, Jan Huis, Gea Huis en Marleen de Vries.  

(Rogier de Vries en Youri de Boer staan niet op de foto. Rogier was aan het 
wedstrijdschermen en Youri was in Delfzijl) 
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Johan Huis, Roy Huis, Jan Huis en Angelina Huis-Wetsema. 
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Titia Thielen-Huis, Julia Thielen, Jan Huis en Martijn Thielen. 
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Elizabeth Huis, Jan Huis, Sara Landman en Dennis Landman. 
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Petra Huis, Jan Huis, Marlies van Soldt en Ronald van Soldt. 
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Erik Lieth en Jan Huis. 
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Ellen Lieth, Bram Principaal, Jan Huis, Martijn Principaal en Vera Principaal. 
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Patricia Rath- Huis, Jan Huis en Michiel Rath. 
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Wendel de Ronde, Cor Huis, Jan Huis en JanWillem Huis.
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Karsten Hoorntje, Patricia Rath-Huis, Michiel Rath, Wendel de Ronde, Cor Huis, Jan 
Huis, Martijn Hoorntje en JanWillem Huis
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Tina Steenks-Huis, Jan Huis en Annie Huis-Berends 
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Arie Poot, Nicolet van der Sar, Janna Noordam-Huis, Jan Huis
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Wim Rijsdijk, Jan Huis en Menks Rijsdijk-Huis
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Riena Verkade-Huis, Jan Huis en Wim Verkade 
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Jan van Velden, Jan Huis en Emmy van Velden-Steenks
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Frida Sonneveld- de Lange, Jan Huis en Wim Sonneveld. 
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Ymke Melinga, Aaltje Wildeboer, Annie Dijk, Antje Nijveen, Jan Huis, Kees Nijveen, 
Klaas Melinga en Henny Dijk 
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Oude foto’s van de Maasdijk kijken is interessant.
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Groepsfoto van alle kleinkinderen. 
Achterste rij staand v.l.n.r.; Dennis Landman, Petra Huis, Sara Landman, Erik Lieth, 
Martijn Principaal, Vera Principaal, Ellen Lieth, Bram Principaal, Jan Huis, Nancy 
Vleems, John Huis, Yvonne Huis-Bodewes, Martijn Huis, Martijn Thielen, Titia 
Thielen-Huis, Julia Thielen, Martin de Boer, Gea Huis, Marco de Vries, Marleen de 
Vries, Roy Huis, Angelina Huis-Wetsema, Cor huis en Johan Huis. 
Zittend v.l.n.r.;Petra Huis, Marlies van Soldt, Martijn van Soldt, wendel de Ronde, 
JanWillem Huis, Karsten Hoorntje, Michiel Rath, Martijn Hoorntje, Patricia Rath-Huis, 
Alex Huis en Myrna Huis.
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Staand v.l.n.r.; Rieks Bouman, Menks Bouman-Huis, Trijnie Huis-Dijk, Rienus Huis, 
Jan Huis, Lenie Lieth-Huis, Henk Lieth, Anneke Huis-van der Woude, Lies Huis-
Drenth en Jan Huis. 
 
Zittend v.l.n.r.; Wim Huis, Jellie Huis- Wapstra, Nelie Vleems-Huis en Tonny Vleems 
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Rogier de Vries, net terug van de schermwedstrijden, nog even met zijn over-Opa op 
de foto. 
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Broer en Zus  
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Vier geslachten oudste stamhouders van de familienaam Huis. 
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Zomaar een opsomming van 80 jaar Jan Huis. 
 

 

 

Leeftijd gebeurtenis 

 

3 jaar  broer Arie geboren 

5 jaar  broer Henk geboren 

9 jaar  broertje (zou Jacob heten) tijdens de geboorte overleden. 

11 jaar zus Menks geboren 

14 jaar zus Tina getrouwd met Frans Steenks 

15 jaar zus Jo getrouwd met Leen de Bruin 

15 jaar zus Janna getrouwd met Bram Noordam 

16 jaar zus Riena geboren 

18 jaar getrouwd met Nees 

18 jaar zoon Rienus geboren 

20 jaar broer Rienus gesneuveld in Indië 

21 jaar zoon Adam geboren 

23 jaar zoon Jan geboren  

25 jaar dochter Lijntje geboren 

27 jaar  broer Arie getrouwd met Pleuns van Oudenaarden 

28 jaar zoon Henk geboren 

28 jaar broer Henk getrouwd met Annie Berends 

30 jaar  dochter Menks geboren 

30 jaar zus Menks getrouwd met Wim Rijsdijk 

34 jaar zus Rina getrouwd met Wim Verkade 

34 jaar zoon Wim geboren 

36 jaar verhuisd van Maasdijk naar Zuidbroek in Groningen 

40 jaar zoon Rienus getrouwd met Meentje Kruize 

41 jaar zoon Adam getrouwd met Anneke van der Woude 

41 jaar  kleinzoon John Huis geboren 

41 jaar kleinzoon Johan Huis geboren 

42 jaar dochter Neeltje geboren 

42 jaar kleindochter Gea Huis geboren 

43 jaar vader Rien overleden 
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45 jaar kleindochter Titia Huis geboren 

46 jaar zoon Jan getrouwd met Lies Drenth 

46 jaar kleindochter Elizabeth Huis geboren 

48 jaar kleindochter Petra Huis geboren 

49 jaar kleinzoon Erik Lieth geboren 

50 jaar  broer Henk overleden 

50 jaar kleindochter Ellen Lieth geboren ( tijdens de geboorte overleden) 

52 jaar kleindochter Ellen Lieth geboren 

55 jaar zoon Willem getrouwd met Frida Koster 

55 jaar kleindochter Patricia Huis geboren 

58 jaar kleinzoon JanWillem Huis geboren 

59 jaar zoon Henk getrouwd met Joke Alders 

60 jaar kleinzoon Cor Huis geboren 

64 jaar kleindochter Gea Huis getrouwd 

65 jaar kleinzoon John Huis getrouwd 

65 jaar achterkleinzoon Marco de Vries geboren 

65 jaar dochter Nelie getrouwd met Tonny Vleems 

66 jaar achterkleinzoon Martijn Huis geboren 

66 jaar achterkleinzoon (tweeling) Rogier de Vries geboren 

66 jaar achterkleindochter (tweeling) Marleen de Vries geboren 

67 jaar zoon Adam gescheiden 

67 jaar kleinzoon Johan Huis getrouwd met Angelina Wetsema 

68 jaar achterkleinzoon Alex Huis geboren 

68 jaar achterkleinzoon Roy Huis geboren 

68 jaar zoon Adam getrouwd met Anneke van der Woude 

70 jaar kleindochter Nancy Vleems geboren 

70 jaar achterkleinkind Myrna Huis geboren 

70 jaar schoondochter Meentje Huis- Kruize overleden 

71 jaar kleindochter Titia Huis getrouwd met Martijn Thielen 

73 jaar kleindochter Fiona Vleems geboren 

75 jaar zoon Rienus getrouwd met Trijnie Dijk 

75 jaar achterkleindochter Sara Landman geboren 

76 jaar dochter Menks getrouwd met Rieks Bouman 

76 jaar echtgenote Nees overleden 
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78 jaar achterkleindochter Vera Principaal geboren 

79 jaar achterkleinzoon Bram Principaal geboren 

79 jaar achterkleindochter Marlies van Soldt geboren 

79 jaar zoon Wim gescheiden 

79 jaar zoon Wim getrouwd met Jellie Wapstra 

79 jaar kleindochter Patricia Huis getrouwd met Michiel Rath 

79 jaar electrice fiets gekocht 
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Rienus had een kort overzicht uit het 80 jarige leven van zijn vader Jan Huis.  

(zie hieronder afgedrukt)  
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02-02-1927 

80 jaar geleden 

Aan de Korte Kruisweg.  

Weinig bebouwing.  

Komend vanaf de ‘Dijk’  recht stond het huisje van Hannes Groenheide, bijgenaamd 

Hannes Poep. Het witte huisje staat er nu nog steeds. 

Links de slagerij van Frank Vellekoop. Later slager Rombout. 

Daarna links de woning van Huib  Meer. 

Een eind verderop stond rechts het huis van Maarten de Zeeuw. 

Verder links en rechts alleen tuinland en dan het dubbel woonhuis Rienus Huis en 

Mensje van Nieuwkerk.  

De Korte Kruisweg was niet meer dan een smalle grintweg met ernaast greppels. 

In die greppels tierden de brandnetels welig omdat er ‘s zomers geen water in stond. 

De grond was zand, schraal wit zand. De kinderen liepen in de zomer vaak op blote 

voeten.  

In dit dubbele woonhuis werd de nu 80 jarige Jan geboren als vijfde kind. Er waren al 

drie meisjes en één jongen boven hem in het gezin Huis.  

 

Naar school. 

Er was geen fiets en je werd niet met de auto gebracht. Toen liep je vanzelfsprekend 

naar school. De grotere kinderen verwelkomden de nieuwelingen door met 

kippenvoer te strooien en ‘tuuk, tuuk, tuuk……’ te roepen. 

De nieuwe kinderen werden dan ook ‘kuiken’ genoemd.  

Jan kwam bij juffrouw Hopman in de klas. Juffrouw Hopman was net ook een nieuwe 

juffrouw en werd nog ingewerkt door juffrouw Resseeuw. 

De nieuwe spelling was kortgeleden op de scholen ingevoerd. CH was afgeschaft en 

ook zoo met twee o’ s werd nu met één o geschreven.  

Visscher zonder sch.   

Schrijven met de lei en griffel was er nu ook niet meer bij.  

Op de scholen werd je nu toegelaten zonder pokkenbriefje. 

Meester Slot. 

Een bijzondere leraar. Hij had een ongelukkige voet. Je kon het zien aan zijn schoen, 

die was naar zijn voet gemaakt. De jongens op school noemden hem ‘Hoempapoot’. 
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Op het schoolplein trapte hij met zijn schoen de witte kleiknikkers kapot. “Dat zijn 

geen knikkers” zei hij dan.  

Later gaf hij weer een paar centen om nieuwe knikkers te kopen.  

Na meester Slot kwam meester van Wijk uit Rotterdam. Die hield het maar drie 

maanden uit. Hij hoosde direct met strafregels en hij zei ” ik zal jullie boerenpummels 

wel krijgen…..” 

Het effect was net andersom. De schoolbanken stonden daarna niet meer op hun 

plaatsen, de klasdeur moest op slot. Zodra de deur weer van het slot ging liep ieder 

kind direct naar buiten, een chaos. In de klas. 

Na meester van Wijk kwam meester Koekendorp. Die was beter.  

Een kind had een lekke band en kreeg van meester Koekendorp een duppie om de 

band te laten plakken bij fietsenmaker Kuiper. Dat ging als een lopend vuurtje en 

meester koekendorp had het direct aan de Maasdijk ‘gemaakt’. 

 

In de Korte Kruisweg werd een rijtje huizen gebouwd. Daar leerde Jan al op jonge 

leeftijd schilderen en gaf de toen kleine Jan de gehele keuken een goede beurt. 

Daarna heeft hij volgens mijn weten nooit meer een kwast in zijn handen gehad. 

Politieagent de heer Kaat heeft nog een onderzoek ingesteld naar de 

schilderdader(s).  

 

In de polder werd het zand afgegraven.  

Met de zandauto’s meerijden door de Oranjepolder was een mooi vertier voor de 

jeugd. 

In de polder was altijd wel wat te beleven. Aan de Maaskant werd veel gespeeld en 

kattenkwaad uitgehaald. Ja, de Oranjepolder was een paradijs. 

 

Op dertien jarige leeftijd kwam Jan van school. Het was april 1940 en een strenge 

winter was net voorbij. Vanaf de schoolbanken ging Jan bij zijn vader in de tuin 

werken. Geld om ‘door’ te leren was er niet en daar werd ook niet over 

geprakkiseerd. 

Werken!!  Hoe harder je kon werken, hoe beter. Je verhoogde daarmee je status-

quo. 

Op 9 mei 1940 werd al het rijenhout van de plattenramen tussen de peen vandaan 

gesjouwd. Netjes boven de ‘grep’ (greppel) werd een stapel battings en schroten 
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opgestapeld. Daarna werd er prikkeldraad overheen gespannen, als 

voorzorgsmaatregel, zodat kinderen niet steeds op de stapel zouden gaan klimmen. 

’s Nachts om drie uur kwamen de eerste vliegtuigen over. Iedereen werd opgeschrikt 

door het geratel van vliegtuigen en het gedonder van afweergeschut. Zware 

transportvliegtuigen kwamen vanuit het oosten en wierpen achter het Staalduinsebos 

parachutisten en luchtlandingstroepen af. Om zes uur ‘s morgens melde de radio dat 

de oorlog was uitgebroken. De gehele buurt in de Korte Kruisweg stond later op de 

stapel rijenhout boven de grep in de richting van het Staalduinse bos te kijken omdat 

nog steeds vele parachutisten daar achter het bos naar beneden kwamen. 

Jan en zijn broer Rien haalden hun vliegers uit de schuur en lieten deze op om de 

zeer laag vliegende vliegtuigen tegenaan te laten vliegen. 

Oom Arie van Nieuwkerk vond dit beslist niet goed en hij schreeuwde: “Haal in die 

teringdingen, daar krijg je mot mee……” 

 

Het zijn zomaar grepen uit een leven van 80 jaar.   

Jan is ook nog één dag koopman geweest. Hij ventte met heinpalen.  Vader Rien 

had een partij palen gekocht voor de omheining van zijn eigen terrein, maar veel te 

veel voor eigen gebruik. Hij bond Jan een heinpaal aan de fiets en gaf hem de 

opdracht om de palen te gaan verkopen bij boeren en tuinders die een weiland 

hadden. Jan schaamde zich dood. Tot de Hoek (Hoek van Holland) trachtte Jan zijn 

waar aan de man te brengen. Echter zonder resultaat.  

 

Een ‘waterkoe’ terugbrengen naar boer Smit in Schipluiden met broer Henk. 

 

In Poeldijk bij kolenboer de den Brabander één zak tarwe ruilen tegen een ton cokes 

en een ton antraciet. Samen met Leen Groen (Leen Groenheide). Die dan ook een 

dag brood verzorgd kreeg in die hongerwinter. Leen Groenheide at zijn vier sneetjes 

brood onderweg al voor schafttijd op.  

 

Jan kreeg verkering met Nees. 

Al spoedig werd aan de Tuindersweg 15 Maasdijk de paardenstal verbouwd door 

timmerman Kalisfaart. Fop Kalisfaart timmerde en keurige woonkamer met een 

bedstede waar Jan en Nees gingen wonen.  Aannemer Lievaart metselde een 

schoorsteen. Hij beloofde aan Nees om een prachtige schoorsteenmantel te zullen 
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metselen. Dat werd dan ook een prachtige, één met geglazuurde tegeltjes.  En 

tussen het opboeren door timmerde Kalisfaart ook nog even een kinderbedje.  

Bij Jaap van Dam op Maasland werd wat meubilair gekocht voor de inrichting van de 

woning. Een tafel, dressoir, vier stoelen, een kleed en een kachel. En Jan had een 

keukenklok gewonnen met klaverjassen bij Felix de Groot. 

 

Ik sla stukken over omdat het anders te uitgebreid wordt. 

 

De verhuizing naar Groningen.  

‘Carpe Diem’ Pluk de dag op de Akkers 3 te Zuidbroek. 

Er werd hard gewerkt op de kwekerij. Maar waar niet in die tijd.   

De economische situatie in de tuinbouw en feitelijk in de gehele agrarische sector 

verslechterde. Vele tuinders zijn door tegenspoed genoopt te stoppen. In 1963 koste 

een ton zware stookolie fl. 60,-. Na vijf jaren, in 1968, was dit  fl. 110,- per ton 

geworden. Het aardgas, daar zitten we bovenop in Groningen, koste toen vier cent 

per kubieke meter. Dit vraagt  omschakeling, investering, investering en nog eens 

investering. In ijltempo komt de oprukkende automatisering, een automatiserings- 

wedloop die in 1970 begint maar pas in de tachtiger jaren stormachtig zal losbreken. 

In 1971 stopt Jan Huis met zijn bedrijf.  

Het ‘Carpe Diem’ wordt van de muur geschroefd en dan vertrekt hij met vrouw en 

kinderen naar Parkstraat 25  Noordbroek. Bijna meteen kan hij kiezen uit twee voor 

hem geschikte banen. Als bedrijfsleider van een sociale werkgemeenschap in 

Noordbroek en Zuidbroek vindt hij weer snel zijn draai. Actief in het verenigingsleven, 

bestuurlijke functies en als voorzitter bij ZNC de plaatselijke voetbalclub.  

 

Al kind al had Jan een uitstekend geheugen. (heeft hij trouwens nu nog) 

Als ik nu in 2007 denk aan Jan Huis zijn belangstelling voor aardrijkskunde en 

geschiedenis en vooral zijn huidige parate kennis van aardrijkskunde en alles wat 

met geschiedenis te maken heeft, is het bijna zeker dat als hij in deze tijd was 

geboren het wellicht heel anders met hem was gelopen. Een titel  in de geschiedenis 

of geschiedeniswetenschappen of geschiedkundige of historicus was zeker voor hem 

weggelegd.  
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Maar je bent nu 80 jaar. Dan hoor je bij de sterken zei vrouw Vermeu afgelopen 

week. En dat is ook zo. 

Gisteren prijkte de Telegraaf en werd uitgebreid verslag gedaan dat we niet 

minderwaardig over de vergrijzing moeten zijn zoals politiek soms doet. 

“Leve de vergrijzing.”  

Vergrijzing is een verborgen zegen. 

Ouderen zijn veel waard omdat ze veel betekenen in de economie. Ze zijn 

onbetaalde vrijwilligers . Ze passen op de kleinkinderen zodat hun ouders een baan 

kunnen hebben. 

Ouderen zorgen voor een gigantische industrie in het dagelijkse borreltje dat de 

meesten drinken, de farma-industrie met medicijnen, de rollatorindustrie, de nog 

ondergewaardeerde electrice fiets. 

 

Pa, 

Namens kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen, We wensen je goede 

gezondheid en weer een actief jaar omdat we volgend jaar weer zo,n lekker en 

feestelijk etentje willen hebben. 
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